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Orde van dienst 
17 maart 2024        

Kerk van de Eenheid in Christus  
te Son 

 
 
 

We beginnen de dienst in stilte .. 
 

Mededelingen 
 

Aanvangswoord  
Vandaag gaat het in de evangelielezing over Grieken  
die Jeruzalem 'doen' en Jezus willen zien.  
Het zijn beginners in het geloof.  
Voor de gelegenheid zullen wij ons in hen verplaatsen.  
Is dat lastig of valt dat wel mee? 
 

Als teken dat de Eeuwige in ons midden is, steken wij ons licht  
op de tafel aan, met het licht van de Paaskaars. 
 
Aansteken van de tafelkaars 
 
Intochtslied: Psalm 43: 1,3 
 
Bemoediging 
 

Onze hulp is de NAAM van de Eeuwige, 
die hemel en aarde gemaakt heeft, 
die trouw blijft tot in eeuwigheid 
en die niet laat varen het werk van zijn handen 
 

Drempelgebed 
Eeuwige, 
U bent onze God. 
U spreekt ons aan, 
opent een deur 
door Jezus Uw Zoon. 
U baant een weg 
van dood naar leven. 
Leid ons op die weg 
deze veertig dagen 
en heel ons leven. 
Amen 
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Zingen: Psalm 43: 4 
 
Gebed om ontferming 
 
Zingen: Psalm 43: 5 
 
Eerste lezing  Exodus 12:1-13  
 
Zingen: Alles Wordt Nieuw I, 7  
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Evangelie lezing Johannes 12:20-26 

Acclamatie  lied 339a 

 
Verkondiging 
 
Muziek  
 
Zingen: Lied 78: 1,2,3  Lvk  
 
Toelichting op de collecte door de diaken 
Collectedoel: Rwanda leerzame stripverhalen voor kinderen 
Rekeningnummer: NL89  ABNA 0457 457 457 o.v.v. Z9201473 
 
Gebeden, stil gebed afgesloten met  
 

Onze Vader in de hemel, 
laat uw naam geheiligd worden, 
laat uw koninkrijk komen 
en uw wil gedaan worden 
op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons vandaag het brood 
dat wij nodig hebben. 
Vergeef ons onze schulden 
zoals ook wij hebben vergeven 
wie ons iets schuldig was. 
En breng ons niet in beproeving 
maar red ons uit de greep van het kwaad. 
Want aan u behoort het koningschap, 
de macht en de majesteit 
tot in eeuwigheid. 
Amen. 
 
Slotlied  Lb. 675 (zo mogelijk staande) 
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Wegzending en Zegen 
 
Amen 

 
Algemene symboliek van de schikkingen 
 
Voor de Veertigdagentijd 2024 is een rode draad aangereikt voor 
de symbolische bloemschikkingen. De teksten komen uit het 
oecumenisch leesrooster en sluiten aan bij het jaarthema van de 
PKN, ‘Ga mee! Samen getuigen van geloof, hoop en liefde’. We 
worden  uitgedaagd om samen op te trekken met andere 
gelovigen en mensen van goede wil. De kerk van Christus is 
kleurrijker dan we denken.  
Voor de schikking wordt gebruik gemaakt van een bolvorm. 
Jeremia wees op broodnodige verandering van het leven op aarde 
om het in de toekomst beter te kunnen hebben. Zijn boodschap 
viel niet in vruchtbare aarde. 
Daarom is de bol in het begin van de Veertigdagentijd 
donkerbruin en wordt deze gedurende de veertig dagen groener: 
het licht dringt door. De combinatie tussen de teksten uit Prediker 
en Jeremia versterken het beeld van de ronde vorm; de kringloop 
van het leven en de holistische kijk op het leven zoals Prediker 
deze beschrijft. 
 
 
Na afloop van de dienst bent U van harte uitgenodigd nog wat na 
te praten onder het genot van een kopje koffie of thee. 
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Psalm 43 

 
3. O Here, God, kom mij bevrijden, 
zend mij uw waarheid en uw licht 
die naar uw heil'ge berg mij leiden, 
waar Gij mij woning wilt bereiden. 
Geef dat ik door U opgericht 
kom voor uw aangezicht. 
 
4. Dan ga ik op tot uw altaren, 
tot U, o bron van zaligheid. 
Dan mag mijn ziel uw heil ervaren 
en dankbaar ruisen alle snaren 
voor U die al mijn vreugde zijt 
en eindloos mij verblijdt. 
 
5. Mijn ziel, hoe zijt gij zo verslagen, 
mijn hart, wat kwelt gij u zozeer? 
Vertrouw op ’s Heren welbehagen. 
Hij doet weldra de morgen dagen. 
Ja, ik zal zingen tot zijn eer: 
mijn redder is de Heer. 
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2. Ik kan mijzelf geen wasdom geven: 
  niets kan ik zonder U, o Heer! 
  In uw gemeenschap kiemt er leven 
  en levensvolheid meer en meer! 
  Uw Geest moet in mij uitgestort: 
  de rank die U ontvalt, verdort. 
 
3. Neen, Heer, ik wil van U niet scheiden, 
  'k blijf de Uw' altijd, blijf Gij de mijn'! 
  Uw liefde moet alom mij leiden, 
  uw leven moet mijn leven zijn, 
  uw licht moet schijnen in mijn huis 
  bij kruis naar kracht en kracht vaar kruis. 
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Lied 675 
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2. Wat kan ons schaden, 
wat van U scheiden, 
liefde die ons hebt liefgehad? 
Niets is ten kwade, 
wat wij ook lijden, 
Gij houdt ons bij de hand gevat. 
Gij hebt de zege 
voor ons verkregen, 
Gij zult op aarde 
de macht aanvaarden 
en onze koning zijn. Halleluja! 
Gij, onze Here, 
doet triomferen 
die naar U heten 
en in U weten, 
dat wij Gods kinderen zijn. Halleluja! 
 
 
 


